
Wat hebben voorgeschrapte worteltjes, Facebookprofielen en iris-
scans met elkaar te maken? Het zijn onderdelen van een technische 

wereld die er helemaal op is gericht om het ons permanent naar de zin te 
maken. Het is een ‘hyperrealiteit’, een soort verbeterde versie van de natuur-
lijke werkelijkheid, waar ons geluk en onze verlangens centraal staan.

Achter de blinkende buitenkant ontstaan echter een paar gevaarlijke mecha-
nismes. We zijn de wereld in rap tempo aan het ombouwen tot een machine, 
een geluksmachine, die steeds moeilijker bij te sturen is.

Wat zijn de risico’s van deze geluksmachine? Hoe kunnen we de illusies 
van de hyperrealiteit doorprikken? Dit boek pleit voor een spiritueel leven 
midden in de weerbarstige werkelijkheid. 
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